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Opbouw & structuur

ProloogProloog (1:1-14/15)

Jezus en Jesaja’s nieuwe exodus verlossing (1:14/15 - 8:21/30)
•Jahweh’s overwinning aangekondigd (1:14/15 – 45)
•Nieuwe wijnzakken: onenigheid rond Jezus (2:1 – 3:19/30)
•Tekenen van de nieuwe exodus en Jezus’ verwerping (3:20/31 – 6:13)
•Brood, zuurdeeg en het onbegrip van de discipelen (6:14 – 8:21/30)

De weg van de nieuwe exodus (8:22/31 – 10:45/52)

11ee lijdensaankondiging en onderwijslijdensaankondiging en onderwijs (8:31 – 9:1)
•Verheerlijking op de berg (9:2-13)
•Opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï ervaring (9:14 – 29)

22ee lijdensaankondiging en onderwijslijdensaankondiging en onderwijs (9:30 - 41)
•Ware heiligheid (9:42 – 10:31)

33ee lijdensaankondiginglijdensaankondiging (10:32 – 45)
•Blinde Barthimeüs (10:46 -52)

Aankomst en verwerping in Jeruzalem (11:1 – 15:47)
•Jezus’ aankomst in Zijn tempel (11:1(11:1 –– 12:44)12:44)
•Oordeelsaankondiging over de tempel en de erkenning v/d Mensenzoon (13:1-37)
•Jezus’ proces, dood en graf (14:1 – 15:47)

EpiloogEpiloog ‘want zij waren bang’ (16:1-8)
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Jezus’ verhoor en Petrus’ verloochening

‘En zij leidden Jezus weg naar de hogepriester; en alle overpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen
bijeen. En Petrus volgde Hem uit de verteEn Petrus volgde Hem uit de verte,, tot binnen in de voorhof van de hogepriester; en hij zat samen
met de dienaren zich te warmen bij het vuurzich te warmen bij het vuur..De overpriesters nu en de hele Raad zochten een getuigenis
tegen Jezus om Hem te doden, en zijn vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem
af, en de getuigenissen waren niet eenstemmig. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen
Hem aflegden en zeiden: Wij hoorden Hem zeggen: Ik zal dit met handen gemaakte tempelhuis afbreken
en na drie dagen een ander, zonder handen gemaakt, opbouwen. En ook zo was hun getuigenis niet
eenstemmig. En de hogepriester stond in hun midden op en ondervroeg Jezus aldus: Antwoordt U niets?
Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.

(Mk.14:53-65)
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Jezus’ verhoor en Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was,En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij PetrusPetrus zich zag warmenzich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden zij die
daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt.
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’

(Mk.14:66-72)
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Jezus voor het Sanhedrin

‘En zij leidden Jezus weg naar de hogepriester; en alle overpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen
bijeen. En Petrus volgde Hem uit de verte, tot binnen in de voorhof van de hogepriester; en hij zat samen
met de dienaren zich te warmen bij het vuur. De overpriesters nu en de hele Raad zochten een getuigenis
tegen Jezus om Hem te doden, en zijn vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem
af, en de getuigenissen waren niet eenstemmig. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen
Hem aflegden en zeiden: Wij hoorden Hem zeggen: Ik zal dit met handen gemaakte tempelhuis afbreken
en na drie dagen een ander, zonder handen gemaakt, opbouwen. En ook zo was hun getuigenis niet
eenstemmig. En de hogepriester stond in hun midden op en ondervroeg Jezus aldus: Antwoordt U niets?
Wat getuigen dezen tegen U?’ (Mk.14:53-60)

 Debat         Heeft het Sanhedrin het rechthet rechtom iemand te doden? Stefanus?! Jakobus?!

 Geenproces, maar een ‘hoorzitting’ om een ‘rechtsgeldige aanklacht’ te formuleren

 De Romeinse autoriteiten namen afstand vanelke religieuze kwestieonder de Joden

‘Toen nu Paulus op het punt stond zijn mond te openen, zei Gallio tot de Joden: Als er sprake was van enig
onrecht of strafbaar misdrijf, Joden, zou ik u met reden verdragen; maar als er twistvragen zijn over eenmaar als er twistvragen zijn over een
woord en namen en de wet die u hebtwoord en namen en de wet die u hebt, dan is dat uw zaak; ik wil over deze dingen geen rechter zijn.’

(Hd.18:14,15)
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 Vals getuigenis           geen ‘leugenachtig’ getuigenis           geen ‘rechtsgeldig’ getuigenis

 In Markus’ verhaal komt dit ‘tempel’ gezegde, precies uit de lucht gevallen!

 Waarschijnlijk is Markus’ publiek al vertrouwd met deze aanklacht geen verdere uitleggeen verdere uitleg

 Let op, dit is niet hetgebruikelijke woordvoor tempeltempel:  ‘Hieron’  maar  ‘Naos’ (Allerheiligste)

 Let hier ook op de tegenstelling        met handen gemaakt             zonder handen gemaakt

 Werd Jezus’ oordeelsdaad in de tempel (Jer.7!)door hen zo begrepen? (uit mensen?)
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 Gezien de Messias de tempel zou ‘reinigen’        zagen zij hierin Jezus ‘Messias’ pretenties?
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 Waarom de tempel?Waarom de tempel? Jezus moet veroordeeld worden voor ‘openbare ordeverstoring’

 Plannen om de tempel te verwoesten! dat zouPilatus pas ernstig verontrusten!

 ‘na 3 dagen?’         ‘gekunsteld’ getuigenis, hangt slechts met haken en ogen aan elkaar...

 Jezus kalmte en rust in stilzwijgen, irriteert denerveuze hogepriesternerveuze hogepriestermateloos! (Jes.53:7?)

 Jezus moet aan de praat gekregen worden, zodat hij iets verkeerd gaat zeggen…

 Gekrenkt door Jezus stilzwijgen, gaat de hogepriester nu autoritair op zijn strepen staan
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Jezus voor het Sanhedrin

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 Op grond vanLev.5:1, is Jezus naar hun begrip,verplicht om op deze vraag te antwoorden

 Jezus’ antwoord is voor het eerst inMk,zéérdirect Ik ben het! (zoon v/d gezegende Ps.2:7)

 De hamvraag is; wat is aan Jezus’ antwoord zo godslasterlijk voor de hogepriester?

 Dat Jezus claimtde Messias te zijn, klinkt voorniemandgodslasterlijk! (BarKochba132-136  na Chr.)

 ‘Ik benhet’ wordt doorniemandbegrepen als een ‘goddelijke’ claim

 Alhoewel wij ondertussen weten,dat Markus ons misschien wel in die richting wil sturen!

 De hogepriester          de Messias          Jezus gaat opnieuw verder metde Mensenzoon!
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Jezus voor het Sanhedrin

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 Dit is nu al de 2e maal in dit evangelie dat Jezus rechtstreeks verwijst naarPsalm110
‘Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is?  David zelf heeft door de Heilige

Geest gezegd: ‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:Zit aan mijn rechterhandZit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden
onder uw voeten stel’. David zelf noemt Hem ‘Heer’, hoe is Hij dan zijn zoon?’ (Mk.12:35-37)

Denken jullie waarlijk dat de Messias alleenmaar een zoon van David is?!

 Dit is nu al de 2e maal dat Jezus rechtstreeks verwijst naar de Mensenzoon inDaniel 7
‘En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen in wolkende Mensenzoon zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mk.13:26)

De Mensenzoon zalgerechtvaardigdworden in het oordeel over Jeruzalem en de tempel

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)
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Jezus voor het Sanhedrin

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
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en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 Deze maal ligt de verwijzing naarPsalm110 ingesloten tussen de verwijzing naarDaniel 7
 De Mensenzoon, gerechtvaardigd als Gods rechterhand, zal deze generatie komen oordelen!

 “Enuzult de Mensenzoon zien zitten”           meervoud!            deze generatie (Mk.13:26)

 Beide passages kondigen Gods oordeelaan over zijn vijanden
‘Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het diertotdat het dier
gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegevengedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.’ (Dan.7:11)

‘Aldus luidt het woord  van Jahweh tot mijn Heer: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Iktotdat Ik uw vijanden gelegduw vijanden gelegd
heb als een voetbank voor uw voetenheb als een voetbank voor uw voeten. …Hij verplettert koningen ten dage van zijn toorn…’ (Ps.110:1,5b)

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 Deze maal ligt de verwijzing naarPsalm110 ingesloten tussen de verwijzing naarDaniel 7
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 “Enuzult de Mensenzoon zien zitten”           meervoud!            deze generatie (Mk.13:26)

 Beide passages kondigen Gods oordeelaan over zijn vijanden
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Jezus voor het Sanhedrin

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 Opmerkelijk, de rechtvaardiging v/d Mensenzoon gebeurt tijdens een rechtbankscene
‘Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette.

…Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.’ (Dan.7:9,10)

 De Mensenzoonvertegenwoordigt in Daniel 7 Gods volk dat gruwelijk vervolgd wordt
 De  kleine hoorn met de mond vol grootspraakvertegenwoordigt het 4e afgrijselijke beest

 De kleine hoorn staat als vijand van God, tegenovertegenoverde Mensenzoonen wordtgeoordeeld

 Als Jezus deMensenzoon is,wie is danzijn tegenstanderzijn tegenstander in de huidige rechtbankscene?
 Als Jezus dePriesterkoning is,wat zegt dit overdeAäronitische hogepriester Kajafas?
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 De  kleine hoorn met de mond vol grootspraakvertegenwoordigt het 4e afgrijselijke beest

 De kleine hoorn staat als vijand van God, tegenovertegenoverde Mensenzoonen wordtgeoordeeld
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Jezus voor het Sanhedrin

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

Kajafas, representeert het hoogste gezag in Israel       de kleine hoorn       Israel, het 4e beest

Deze finale hoorzitting, laat zien dat zij het 4e beest geworden zijn Jezus moet sterven!

 Ik zal lijdenengerechtvaardigd worden,maar jullie Gods vijandenGods vijanden zullenverwoestverwoestworden!

 Uiteindelijk staat Jezus niet terecht,maar is het Israel die terecht staat, zichzelf veroordeelt!

 Jezus’ woordgebruik is enorm provocerend, diep beledigend en ongezien lasterlijk!!

 Jezus verheft zich boven ‘de heilige plaats’, verwerpt de hogepriester,het hoogste gezag!

 Is het dan een verassing dat de hogepriester ‘naar de orde van Aaron’ zo reageert?!

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
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 Ik zal lijdenengerechtvaardigd worden,maar jullie Gods vijandenGods vijanden zullenverwoestverwoestworden!
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Jezus voor het Sanhedrin

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult
de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.
De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?
U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan
en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 De klederen scheuren         Jezus heeft net over zichzelf,de doodstraf afgeroepen

 Jezus’ moedige getuigenis, schenkt hende gedroomde aanklacht die zij zochten!

Wat is er godslasterlijk aan Jezus’ woorden
A)A) Jezus hallucinante aanmatiging, als mens zo intiem met de Almachtige verbonden te zijn!als mens zo intiem met de Almachtige verbonden te zijn!

B)B) Jezus schokkende aanmatiging, dat Hij het Sanhedrin zal oordelen in hun generatie!dat Hij het Sanhedrin zal oordelen in hun generatie!

C)C) Het Sanhedrin is Gods vijand, het 4het 4ee beest, dat vernietigd zal worden!beest, dat vernietigd zal worden!

D)D) De hogepriester heeft zijn tijd gehad,de kleine hoorn vol grootspraak is zijn einde nabij!de kleine hoorn vol grootspraak is zijn einde nabij!
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Jezus voor het Sanhedrin
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en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht.’ (Mk.14:61-65)

 De klederen scheuren         Jezus heeft net over zichzelf,de doodstraf afgeroepen

 In de ogen v/d hogepriester heeft Jezus de hoogst mogelijke vormhoogverraad gepleegd

 De climax van Jezus’ zelfopenbaring aangaande Zijn identiteit,wordt Zijn doodwordt Zijn dood

 Opdeze gronden bestaat er geen twijfel, dat de meerderheid Jezus veroordeeld heeft…

 Hun extreme gewelddadigheid, toont hoebeledigdbeledigdengeschoktgeschoktdeze mensen zijn (Jes.50:6?)

 Markus besteedtweinig woordenaande diepe vernederingdie Jezus hier ondergaat…

 Volledig hulpeloos is Jezus overgeleverd aan de ‘genade’ van de gevangenisbewaarders

‘Wat getuigen dezen tegen U? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester
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Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Is het niet opmerkelijk, Jezus wordt spottend opgedragen teprofeteren,en wat zien we nu?en wat zien we nu?

 Nu gebeurt met Petrus precies wat Jezus over hemgeprofeteerdhad Petrus’ falen

 Gelijktijdig metJezus’ trouw inhet uur van de beproevinghet uur van de beproeving speelt zich dit scenario af

 Alle overigen zijn gevlucht voor hun leven,maar Petrus isde enigede enigedie nog in de buurt is

 Een dienstmeisje krijgt hem in de mot, en staart Petrus indringend aan       jij was met Hem!
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en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
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 Hij begint te klinken als de joodse leiders toen Jezus hen vroeg over Johannes de doper

 Hoewel Petrus zegt dat dit een vergissingmoet zijn,begeeft hij zich wel naar de uitgang…

 Tussen een groepje nieuwsgierige toeschouwers hoopt Petrus nu onopgemerkt te blijven

 Toevallig merkt het dienstmeisje hem daar opnieuw open richt zich nu tot de omstandersen richt zich nu tot de omstanders

 Petrus ontkent opnieuw, dit moeteen vergissingzijn! Maar zijn accent verraadt hem…

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Hij begint te klinken als de joodse leiders toen Jezus hen vroeg over Johannes de doper

 Hoewel Petrus zegt dat dit een vergissingmoet zijn,begeeft hij zich wel naar de uitgang…

 Tussen een groepje nieuwsgierige toeschouwers hoopt Petrus nu onopgemerkt te blijven

 Toevallig merkt het dienstmeisje hem daar opnieuw open richt zich nu tot de omstandersen richt zich nu tot de omstanders

 Petrus ontkent opnieuw, dit moeteen vergissingzijn! Maar zijn accent verraadt hem…



Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 De omstanders gaan nu Petrus beschuldigen         je moet wel eenvolgeling zijn Galileër!

 Opmerking het woordje ‘zich’ staat niet in de grondtekst,het is een toevoeginghet is een toevoeging

 Petrus begint tevloekenen eeneed te zweren?        Je vervloekt ietsof iemand WIE?

 Het is niet ‘t taaltje wat Petrus normaal spreekt,maar als lijf en leden op het spel staan…

 Hoe zou de ‘Galilese visser’ ongeveer in het West-Vlaams geklonken hebben, denk je?

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
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gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
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 Opmerking het woordje ‘zich’ staat niet in de grondtekst,het is een toevoeginghet is een toevoeging
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‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 De omstanders gaan nu Petrus beschuldigen         je moet wel eenvolgeling zijn Galileër!

 Opmerking het woordje ‘zich’ staat niet in de grondtekst,het is een toevoeginghet is een toevoeging

 Petrus begint tevloekenen eeneed te zweren?        Je vervloekt ietsof iemand WIE?

 Het is niet ‘t taaltje wat Petrus normaal spreekt,maar als lijf en leden op het spel staan…

 Kennelijk klinkt Petrus’ loochening zogeloofwaardig, dat ze hem verder met rust laten!

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 De omstanders gaan nu Petrus beschuldigen         je moet wel eenvolgeling zijn Galileër!
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 Petrus begint tevloekenen eeneed te zweren?        Je vervloekt ietsof iemand WIE?

 Het is niet ‘t taaltje wat Petrus normaal spreekt,maar als lijf en leden op het spel staan…

 Kennelijk klinkt Petrus’ loochening zogeloofwaardig, dat ze hem verder met rust laten!



Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 In zijn laatste poging om elke associatie te vermijden vervloekt hij Jezus in Gods naamvervloekt hij Jezus in Gods naam

 Dit is de man die netverbondstrouwbeloofd had en bereid was voor Jezus te sterven

 En wanneer de haan dan voor de 2e maal kraait, herinnert Petrus zichJezus’ woorden

 Jezus’ volgelingen zijn zwakke mensenen falen allemaal, zelfs de sterkste onder hen…

 Dit zijnde laatste woordendie we uit Petrus’ mond horen, in Markus’ verhaal

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)
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 Dit is de man die netverbondstrouwbeloofd had en bereid was voor Jezus te sterven

 En wanneer de haan dan voor de 2e maal kraait, herinnert Petrus zichJezus’ woorden

 Jezus’ volgelingen zijn zwakke mensenen falen allemaal, zelfs de sterkste onder hen…

 Dit zijnde laatste woordendie we uit Petrus’ mond horen, in Markus’ verhaal



Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Judas de verrader, was al verdwenen in de nacht en nu gaat Petrus ook het toneel verlaten

 Maar in tegenstelling tot Judas, is Petruseen gebroken maeen gebroken man        een kwestie van zwakheid
 Daarom is er voor Petrus ook hoop op herstel
 De kraaiende haan kondigt ook het aanbreken van eennieuwe dagaan verlossingverlossing
‘Maar het gebeurde bij hetbij het aanbreken van de dagvan de dag, dat Jahweh in de vuur- en wolkkolom neerzag op
het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring.’ (Ex.14:24)

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)
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Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
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gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Dit was de dag waarop de Mensenzoon zijn leven zou geven tot een losprijs voor velen
Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten
schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van
Jahweh zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;

door zijn kennis zalmijn dienaar, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,
en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jes.53:10,11)

 In Jes.53Jes.53, is het zelfgevende offer van Gods dienaar geen ‘klassiek’  zond of schuldoffergeen ‘klassiek’  zond of schuldoffer
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en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
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‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
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Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Dit was de dag waarop de Mensenzoon zijn leven zou geven tot een losprijs voor velen

 In Jes.53Jes.53, is het zelfgevende offer van Gods dienaar geen ‘klassiek’  zond of schuldoffergeen ‘klassiek’  zond of schuldoffer

 De dood van de Mensenzoon, de Dienaar van Jahweh is een ‘Acham’
het offer dat een melaatse moet brengen na genezing
het offer voor een vals gezworen eed met opgeheven hand

 Is dit niet de afschuwelijke zonde waar Petrus zich schuldig aan had gemaakt?

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Dit was de dag waarop de Mensenzoon zijn leven zou geven tot een losprijs voor velen
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 De dood van de Mensenzoon, de Dienaar van Jahweh is een ‘Acham’
het offer dat een melaatse moet brengen na genezing
het offer voor een vals gezworen eed met opgeheven hand

 Is dit niet de afschuwelijke zonde waar Petrus zich schuldig aan had gemaakt?



Petrus’ verloochening

‘En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
en toen zij Petrus zich zag warmen,, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij die Nazarener, bij Jezus.
Hij loochende het echter en zei: Ik weet niet en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar
het portaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen
die daarbij stonden: Deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden
zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër.
Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem
gezegd had: Voordat de haan tweemaal kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen hij daaraan dacht,
weende hij.’ (Mk.14:66-72)

 Waarom dit verhaal? Waarom zet Petrus Markus aan om dit neer te schrijven?Waarom zet Petrus Markus aan om dit neer te schrijven?

 Petrus’ verhaal is niet te mooi om waar te zijn…Het is heel herkenbaar voor iedereen!

 Hij wil ons leren wat de enenoodzakelijke kwalificatie isom Jezus te gaan navolgen…

 Niemand is in staat om Jezus na te volgen ineigen krachteigen kracht
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Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet over Wie u spreekt!
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 Petrus’ verhaal is niet te mooi om waar te zijn…Het is heel herkenbaar voor iedereen!

 Hij wil ons leren wat de enenoodzakelijke kwalificatie isom Jezus te gaan navolgen…

 Niemand is in staat om Jezus na te volgen ineigen krachteigen kracht
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